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Onze Hoop is een persoon – het is de Heer 

 

  Belofte                     Hoop 

 

 

 

 

De liturgische kalender 2018 eindigt met de 

komst van het adventsseizoen. We 

verwelkomen de Advent met vier kaarsen 

rond een krans. De cirkelvorm van de 

adventskrans vertegenwoordigt Gods 

oneindige liefde en wordt meestal gemaakt 

met altijd groene bladeren die de hoop 

vertegenwoordigen op het eeuwige leven 

dat Jezus Christus heeft gebracht. Vier 

kaarsen vertegenwoordigen hoop, geloof, 

vreugde en vrede. 
 

Het adventsseizoen is vervuld van beloften 

en hoop die in het boek Jeremia wordt 

verkondigd: “ Zie, de dagen komen, zegt de 

Heer, wanneer ik de belofte van geluk zal 

vervullen die ik het huis van Israël heb 

gedaan…” (Jeremia33:14). 

In onze gebroken wereld spreekt God tot 

ons door de lippen van Jesaja: “ Troost, 

troost mijn volk, zegt uw God” (40:1). 
 

We worden uitgenodigd om door God te 

worden getroost, zodat we op onze beurt 

de boodschappers van hoop en troost 

kunnen zijn. De UISG-plenaire vergadering 

van 2019 nodigt ons uit om “ Zaaiers van 

Profetische Hoop” te zijn voor de 

kwetsbaren, door te verwijzen naar het  

 

Woord van God, “ want  ik weet goed welke 

plannen ik voor u in gedachten heb, zegt de 

Heer , plannen die u een toekomst vol hoop 

geven” (Jeremia 29:11). 
 

Paus Franciscus herinnert ons eraan dat de 

Advent een tijd van hoop is. “Hoop is geen 

concept, het is geen sentiment… het is geen 

hoop rijkdom! Onze hoop is een persoon, 

het is de Heer Jezus die we herkennen als 

levend en aanwezig in ons en onze broeders  

en zusters".  (Paus Franciscus’ homilie op de 

tweede zondag van de Advent 2017). 
 

De Advent is een tijd van innerlijke reis, 

van bezinning, wachten, kijken in stilte en 

contemplatie. Hij nodigt ons uit om alles los 

te laten dat ons verhindert te weten wie 

Jezus is in ons leven. 
 

Dit seizoen , vol verwachting en wachten, 

nodigt ons uit om te vertragen en de tijd te 

nemen om echt te luisteren. Laten we 

toestaan geleid te worden door Maria die 

weet hoe we moeten geleid worden, die 

weet wat actief wachten is en 

waakzaamheid. 
 

O kom, kom, Emmanuel. 

Moge jouw licht en liefde helder schijnen in 

onze harten en hoop en vrede verspreiden 

naar diegenen om ons heen terwijl we op 

weg zijn naar jouw komst. 

 

Ik wensje de zegening van een Heilige 

Advent!     

   Zuster Bimla Minj, OSU 
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Raam  in een kleine kapel in het St. Ursula 

Center  Blue Point 

“Drie dingen blijven ons hele leven lang: 

geloof, hoop en liefde, en de grootste van 

deze is de liefde” (1Cor. 13:13) 

Naarmate we doorzichtiger worden, 

doordrongen met het licht van de 

Hemel, worden we bakens van hoop 

voor elkaar op Aarde. 

   Alla Renée Bozarth 

Postkaarten vanuit het Paradijs 

 

De Parabel van de Goede Herder (John 

10, 27-30) 

In deze parabel vertelde Jezus aan het 

volk: “ Ik ben gekomen zodat je het leven  

kan hebben en het ten volle kunt beleven. 

Ik ben de goede herder: de goede herder is 

iemand die zijn leven geeft voor zijn 

schapen… De schapen doen niets om de 

liefde en de bezorgdheidvan de herder te 

verdienen. Geloven jullie dat Jezus, de 

Mensgeworden God, er altijd voor u is, voor 

mij, voor ons zonder dat we die liefde 

moeten verdienen? 
 

Het verhaal van de goede herder doet me 

denken aan een verhaal uit mijn kindertijd. 

Ik bracht mijn jongere zus altijd naar 

school. Toen ze op de kleuterschool was , 

pakte ze mijn hand en hield die stevig vast 

wanneer we een drukke straat over staken. 

Ze vertrouwde er volkomen op dat ik haar 

zou beschermen. Ze was ervan overtuigd 

dat het goed zou komen. 
 

Op dezelfde manier houdt het volgen van 

Jezus in dat we vertrouwen hebben dat hij 

altijd van mij zal houden en er altijd voor 

mij zal zijn . Als ik in eendracht met Jezus 

leef, leef ik in eenheid met de Vader en 

volgens de evangelische spiritualiteit,met 

alle anderen. Ik ben vervuld van dezelfde 

liefde die Jezus voor mij heeft en ik moet 

in en door die liefde leven. 
 

Om deze bezinning over Jezus’ 

onvoorwaardelijke liefde te sluiten  zou ik 

graag een gedicht van Mary Oliver citeren 

dat gaat over de zon, maar de woorden 

kunnen worden toegepast op de Zoon van de 

Vader. Het heet: “Waarom ik vroeg 

ontwaak”. 

 Hallo, zon in mijn gezicht 

 Hallo, jij die de morgen maakt 

 En over de velden uitspreidt 

 En in de gezichten van de tulpen en 

de knikkende morgenbloemen 

En in de ramen zelfs van wie zich ellendig 

voelt en de haaksters 
  

Beste prediker die er ooit was  dierbare 

Ster die toevallig is waar je staat in het 

heelal 

Om ons te behoeden voor eeuwige 

duisternis en ons gerust te stellen  

           Met warme aanrakingen 

En ons in de grote handen van het licht te 

houden  

Goeie morgen, goeie morgen, goeie morgen 

             Kijk hoe ik de dag begin 

              Gelukkig en vriendelijk.  

   

Zr. Catherine Talia, OSU 

Bezinning uit het Internationale 

Vernieuwingsprogramma van 2018 
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Vernieuwing van hoop en dynamiek in de 

kerk 

Meer dan 300 deelnemers verzamelden in 

Rome, waaronder geestelijken en 

religieuzen  maar ook 49 toehoorders, 

waaronder 36 jongeren uit vijf Continenten. 

Ze volgden de synode van de Bisschoppen , 

die zich bezonnen over de thema’s jongeren 

en geloof en roeping. Paus Franciscus begon 

de synode over jongeren met een homilie 

waarin hij de Heilige Geest opriep de hoop 

en de dynamiek in de kerk te vernieuwen. 

De synode vond plaats van 3 tot 28 

oktober. 

Voor uw bezinning geselecteerde synode 

quotes:  

 Te vaak zijn onze harten te klein; We 

moeten Christus toestaan ons hart 

groter te maken. 

 Nederigheid is de steen waarop roeping 

groeit. 

 Het inzicht dat men geroepen wordt is 
een proces dat begint in het gezin en 
uitgroeit tot andere gemeenschappen.  

 Niet alles is individueel; groei en 
verandering gebeuren in een 
gemeenschap. 

 Jonge mensen willen vandaag het 
aangezicht van Christus zien; we moeten 
Jezus aan hen tonen. 

 Jonge mensen zijn hier niet voor de 
kerk; ze zijn de kerk – het mooiste en 
meest dynamische deel van de kerk.  

 
America Magazine nov.8 

www.usccb.org/about/bishops-and-

dioceses/synod-of-bishops/synod-

2018/index. cfmOct 3-18 

 

 

 

 

 

 

De Engel met de Gebroken Vleugel 

Er was eens een kleine 

engel die een gebroken 

vleugel had. Hierdoor 

was hij niet in staat te 

doen wat engelen 

gewoonlijk deden. Hij 

was niet in staat een 

beschermengel te zijn 

zoals andere engelen; 

hij was niet in staat om 

naar de aarde te komen 

om speciale boodschappen van God aan zijn 

volk te bezorgen. Hij was verdrietig en 

wilde een speciale taak die hij wel kon doen. 

“ Ik weet wat ik zal doen, “ zei de engel, “ ik 

zal naar de hemel gaan en God vragen wat ik 

moet doen.” 
 

Het kostte de engel een lange tijd om naar 

de hemel te gaan, omdat hij niet goed kon 

vliegen. Toen hij eindelijk aankwam, werd 

hij opgenomen in het hemelse hof waar God 

is. Hij legde God uit dat hij een missie 

wilde, een baan die hij zou kunnen 

volbrengen. God luisterde geduldig naar 

hem en toen vertelde Hij hem dat hij terug 

naar de aarde moest gaan en rondkijken. 

Hij zou de juiste taak kennen wanneer hij 

ze zelf zou vinden. De engel dankte God en 

ging plichtsgetrouw terug naar de aarde. 

Hij ging naar scholen en keek naar de 

kinderen in hun spel. Hij ging naar kerken, 

parken, musea, winkels. Overal zag hij 

andere engelen bezig . Hij begon zich 

zorgen te maken dat er voor hem geen baan 

beschikbaar was. 
 

Net toen hij op het punt stond ontmoedigd 

terug te gaan naar de hemel, hoorde hij een 

kreet.Een kleine jongen zat op de stoep, 

hield zijn arm vast en had pijn.Toen de 

engel de jongen wilde troosten kwam een 

ambulance aan en samen gingen ze naar het 

ziekenhuis. De engel bleef bij de kleine 

http://www.usccb.org/about/bishops-and-dioceses/synod-of-bishops/synod-2018/index.%20cfmOct%203-18
http://www.usccb.org/about/bishops-and-dioceses/synod-of-bishops/synod-2018/index.%20cfmOct%203-18
http://www.usccb.org/about/bishops-and-dioceses/synod-of-bishops/synod-2018/index.%20cfmOct%203-18
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jongen en toen hij voor de röntgenstralen 

ging was hij ook bij hem. Hij bleef bij hem 

toen de arm in de plaaster moest. 

Toen de jongen klaar was om naar huis te 

gaan  wist de engel dat het goed zou komen. 

Hij bleef in het ziekenhuis waar hij andere 

patiënten bezocht.Hij sprak troostende 

woorden en raakte hen vriendelijk aan. 

Soms gaf hij de de mensen kracht gewoon 

door bij hen te zijn. 
 

Nu wist hij wat hij wilde doen. Hij wilde de 

zieken troosten. Hij ging terug naar God en 

vertelde over zijn ervaringen. God dankte 

hem voor het goede dat hij gedaan had  en 

was blij dat hij een zending had gevonden. 

God zegde tegen hem: “ Nu heb je een naam 

nodig. Zou je graag “Trooster” of 

“Vriendelijkheid”, “Hoop”, “Verzorger” 

willen heten? Of misschien zou je graag 

“Mededogen” willen heten? “Ja” zei de 

engel , “Ik zou graag de“ Engel van het 

Mededogen” worden genoemd”. 
 

Als je nu ziek bent of in het ziekenhuis 

bent, zoek dan naar de engel van 

mededogen. Misschien zal hij een 

vriendelijk woord tegen je zeggen  of je 

bemoedigend toelachen of je aanraken en 

zo troost brengen.En gedenk dat , als je 

zieken bezoekt, ook jij door je woorden, 

glimlach, aanraking, zorg en bezorgdheid, 

een engel van mededogen kan zijn. 

      

  Zr. Margaret Golub, OSU 
 

Gumla tweehonderdste verjaardag 

Ik plantte, Apollos gaf water maar het was 
God die de plant deed groeien. (1Cor.3:6) 
Ik vind deze verklaring van St. Paulus zeer 

geschikt voor ons vandaag, 200 jaar na onze 

oprichting. Onze vereerde stichter, 

Eerwaarde heer J.C.M. Lmabertz zag 40 

kloosters en 900 Zusters bij zijn dood in 

1869 op 94-jarige leeftijd. Nadat hij een 

mandaat van de Heer had gekregen, plantte 

hij het kleine zaadje van onze congregatie 

met de hulp van drie jonge toegewijde 

vrouwen – Maria, Anna en Catherina. Hij 

heeft nooit kunnen vermoeden dat zijn 

dochters verder dan België of Europa 

zouden gaan, naar India, de Verenigde 

Staten, Canada, Afrika en Zuid-Amerika. 

Met onze pastoor Joannes Lambertz 

drenkten alle pioniers de plant die hij 

liefdevol had geplant in 1818. De boom is 

erg groot geworden en beschermt 

honderden van zijn dochters en duizenden 

kinderen.We genieten van de vruchten van 

de plant die werd verzorgd door onze 

pioniers zowel in belgië als in India. Prijs de 

Heer! Dank aan Hem! 
 

Dit zijn enkele gevoelens die door mijn 

hoofd flitsten  toen de tweehonderdste 

verjaardag werd aangekondigd en naarmate 

het jaar vorderde. Na de inauguratie van 

het jubileumjaar in België, verrijkte onze 

Provinciaal Zr Maria Swarnlata Kujur ons 

door elke gemeenschap een beeld van Onze-

Lieve-Vrouw-van-Smarten te schenken, een 

icoon van pastoor Lambertz, het symbool 

van het Jubeljaar, het gebed en een 

rozenkrans van zeven Smarten. 
 

Gedurende het jaar hebben alle Zusters de 

"Lambertz Retraite" gevolgd, geleid door 

onze Zusters, op basis van hun studies en 

ervaringen. Dit verhoogde de gedrevenheid 

van de Zusters.De deelnemers kregen 

leesmateriaal voor persoonlijke vernieuwing 

om de liefde van pastoor Lambertz opnieuw 

aan te wakkeren. Elke Zuster werd 

aangemoedigd  om haar liefde en 

waardering voor onze stichter en onze 

congregatie te uiten. Er waren originele 

gedichten, liederen en schilderijen en 

uitbeeldingen van het leven van onze 

stichter. De vaardigheid van Zusters in 

muziekcompositie was duidelijk. De 
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Zalig Kerstmis en een gelukkig 
Nieuw Jaar 2019 

 

constructie van het heiligdom van Pastoor 

Lambertz vervulde ons met enthousiasme. 

Toen de beelde van pastoor Lambetz en 

Moeder Maria arriveerden, kende onze 

opwinding geen grenzen. het heiligdom met 

rode tegels, zilveren en blauwe lichten is 

een blijvende herinnering  aan de 

Bicentennial. Het feest duurde drie dagen 

lang, in grootse stijl. De Zusters uit de hele 

Provincie Gumla waren uitgenodigd met een 

bepaald aantal studenten. Elk huis en elke 

afdeling droeg bij tot een tentoonstelling 

met annalen, prestaties en bijdragen aan de 

Congregatie, evenals culturele programma's 

van verschillende scholen. 
 

Het hoogtepunt van de hele slotceremonie 

was de plechtige eucharistieviering, 

voorgegaan door onze eigen eerwaarde 

Bisschop Paul A. Lakra D.D. Bisschop van 

het bisdom Gumla en eerwaarde Anand Jojo 

D.D. Bisschop van het bisdom Hazaribagh. 

Bisschop Lakra vatte de oorsprong van de 

Congregatie 200 jaar geleden samen als een 

kleine plant die nu in vijf werelddelen wordt 

verbouwd en verspreid. Het verspreidt het 

charisma en de geest van St.Angela Merici 

en pastoor Joannes Lambertz over de hele 

wereld.Het was heel waardevol  om het 

respect te verhogen voor de onderdrukte 

vrouwen van die tijd en het verspreiden van 

het onderwijs. In Jharkhand zijn we 

getuigen geweest van de verandering  die 

het onderwijs van vrouwen op verschillende 

gebieden teweeg heeft gebracht, vooral in 

de gezondheidszorg en sociale zorg. We 

zouden ons de missie van Pater Constant 

Lievens S.J. zonder de aanwezigheid en 

bijdrage van de Ursulinen  niet kunnen 

voorstellen.  We zijn er trots op dat 

Jharkhand de tweede is in de opleiding van 

vrouwen in het land. Het is een kwestie van 

trots dat een tribale dochter van 

Jharkhand de Algemene Overste van de 

Congregatie is. 

Zuster Maria Kujur liet ons weten dat we 

op 1 juni een nieuw huis zullen hebben in het 

bisdom Muzaffarpur (Samastipur).  Dus 

zullen we onder 21 Bisschoppen werken. Na 

de eucharistie werden de gasten begeleid 

naar de shamiana, een podium voor de 

Painki, een culturele stamdans door 

studenten uit Samtoli. Onder de 

begunstigden die werden geëerd waren 

Priester Emmanuel Baxla, S.J. die onze 

Constituties vertaalde in Hindi en Zr 

Kumudini Soy O.S.U. voor de cassette met 

de hymnen en Bhajans van de Bicentenary. 

Aangepaste versie van een artikel 

van Zr. Agnes Lugun, OSU 

 

Een gebed voor de un cop24  klimaattop 

 Our (katowice, polen 3- December) 
 

Voorbidder: Laten we bidden zoals Paus 

Franciscus ons in Laudatio si heeft geleerd: 
 

God Schepper, leid ons alstublieft. Help ons  

handelen in liefde en moed om U, O  

Schepper, te eren en onze rol als 

beschermers van de aarde, ons 

gemeenschappelijk huis, te vervullen. De 

armen en de aarde schreeuwen het uit. O 

Heer grijp ons met Uw macht en licht, help 

ons om al het leven te beschermen , om ons 

voor te bereiden op een betere toekomst, 

voor de komst van Uw Koninkrijk van 

gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. 

Amen. 
 

Schep heilige Plaatsen 
Paus Franciscus wordt vaak een "man 

van Vaticanum II" genoemd In zijn 

pas uitgekomen Gaudete et Exultate 

biedt hij een krachtige magistrale 

reflectie op de "universele oproep van de raad 

tot heiligheid". Franciscus onderstreept de 
realiteit dat heiligheid een reis is. 

 

 


